
Trong cuộc đời mình, Bác Hồ đã học qua rất nhiều người thầy. Hãy cho biết, 

người thầy đầu tiên của Bác Hồ là ai? 

 

Người thầy đầu tiên của Bác Hò chính là cha của Người, ông Nguyễn Sinh 

Sắc. 

 

Từ nhỏ, ông Sắc đã là người say mê học chữ. Vì nhà nghèo không được đi học nên 
những khi dắt trâu qua cổng nhà thầy đô Vương Thúc Mậu, ông thường buộc trâu 

lại mải mê học lóm. Vì vậy, ông rất quan tâm đến việc giáo đục con cái. Từ khi còn 

học ở quê nhà là làng Hoàng Trù, ông vừa học vừa dạy con. 

            Trong kỳ thi Hội khoa Ất Mùi tại Huế (năm 1895), ông thi trượt. Để tiếp 

tục theo đuổi việc học, ông đã chuyển cả gia đình vào Huế để vừa học, vừa dạy dỗ 

cho hai cậu con trai đã đến tuổi học chữ. Con đường Thiên lý từ Nghệ An vào Huế 
phải qua hơn nửa tháng đi đường. Đây cũng là bài học thực tế đầu tiên mà ông dạy 

cho hai anh em Sinh Cung. Vừa đi đường ông vừa kể cho con nghe nhiều câu 

chuyện hấp dẫn vừa được ngắm bao nhiêu cảnh đẹp vốn rất lạ lẫm với cả hal anh 
em trong lần đầu tiên theo cha mẹ rời khỏi ngôi làng quen thuộc. 

            Đến Huế, ngoài việc ôn thi ở Quốc Tử Giám, ông Nguyễn Sinh Sắc còn 

dành thời gian để dạy chữ cho hai con là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Sinh Cung. 
Về sau, ông Sắc cùng hai con chuyển về làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang cách 

Huế khoang 7 cây số về phía Đông để dạy học. Hai anh em Bác Hồ được cha dạy 

học chung với trẻ trong làng. Ông rèn dạy hai con từng nét chữ, dạy cả về đạo đức 
và nề nếp sinh hoạt. Càng ngày, ông càng đòi hỏi cao hơn ở hai anh em. Ông 

Nguyễn Sĩ Độ, người đón cha con ông Sắc về dạy cho con rất hài lòng vì từ khi có 

hai cậu Khiêm và Cung làm bạn, con ông đã tiến bộ trông thấy về cả học vấn và 

đạo đức. 

            Trở về quê sau cái chết của bà Hoàng Thị Loan, ông Sắc lại mở lớp dạy 

học. Anh em Sinh Khiêm và Sinh Cung vẫn được học Hán tự với cha. Với 
vốn  tiếng Hán kha khá Sinh Cung thích nhất là giờ đối chữ và thường tỏ ra khá 

hơn các bạn. Tuy việc học với cha cũng có lúc phải gián đoạn nhưng bù lại, cung 

được học thêm với các thầy khác vốn cũng là những nhà Nho yêu nước, tiến bộ 

như thầy Hoàng Phan Quỳnh, Vương Thúc Quý, và Trần Thân. 

            Sau khi thi hội trở về, ông Nguyễn Sinh Sắc lám lễ “vào làng” cho hai con 

trai. Với mơ ước của mình và mong muốn cho tương lai của con, ông đặt tên con 
Sinh Khiêm là Tất Đạt và Sinh Cung là Tất Thành vào sổ của làng Sen. 

           (Theo 79 câu hỏi đáp về thời niên thiếu của Bác Hồ) 

 


